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het begin van de 2de Wereldoorlog toen het Duit-
se leger, op bevel van Adolf Hitler ons land binnenviel.
Het Belgische leger bood weerwerk maar 
moest zich dag na dag terugtrekken.
Op maandag 20 mei had de frontlinie zich ver-
plaatst naar de omgeving van Kwatrecht/Gijzenzele.
Een 600 tal soldaten van de 6de linie aangevuld met een 
bataljon van de 5de Linie op de grens met Kwatrecht
bezetten stellingen achter de huidige N42. In steun 
voor Gijzenzele ligt de 28ste linie in Landskouter.
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Hevige strijd
In de vroege namiddag van 20 mei overvliegen Duitse vlieg-
tuigen het Belgisch front. Daarna keert de stilte weer terug.
Maar plots wordt Gijzenzele hevig beschoten door artillerie-
vuur. verschillende huizen waaronder de pastorij worden
beschadigd. De pastoor zelf die er verbleef met zijn 2 
oudere zussen, wordt gekwetst en na verzorging afgevoerd
naar de commandopost van het 6de Linieregiment. Daarna 
ontstaant er een hevige strijd met de Duitse 171ste infanterie-
divisie.
Vooral in het “Halve Maanbos” was de strijd het hevigst.

Slechts drie dagen….
hadden de kanonnen gedonderd boven Gijzenzele. Op 23 mei om 
20u kreeg majoor Desprets het bevel zich terug te trekken naar 
Nevele. Daarna werd Gijzenzele stil en het leven hervatte zijn 
gewone gang.
Na het oogsten van het rijpe koren kwam er hier en daar een 
stukje loopgracht of een schutterskuiltje tevoorschijn waarin een 
soldaat onopgemerkt en eenzaam was gestorven. 
In totaal sneuvelden  24 Belgische soldaten.

Info en contact
Bistro “Onder den Toren” 09 362 38 79
Info@onder-den-toren.be

De Vierhoekhoeve 09 362 57 91
contact@devierhoekhoeve.be

Een gidsbeurt kan aangevraagd worden via
info@Gijzenzele.be of via 09 362 01 46

A33 in de 
Wulgenstraat

De Av10 en majoor Desprets


